
 

 



 

 

Woensdag 24 juli 2024 reisdag 

Om 08.00 uur verzamelen Ilonka en André en vergaderen 

onder “genot ”van een bakkie koffie van Joost. 

Uitgezwaaid door een zeer grote groep enthousiaste 

ouders kiezen we om 09.30 het hazenpas richting A 50 

naar Duitsland. Geen enkele grenscontrole houdt ons 

tegen tot grote teleurstelling van Albert, die heel graag 

zijn paspoort wil laten zien.  

Via de Moezelvallei rijden we linea recta naar ons hotel in 

Straatsburg. We checken in en verdelen de kamers. 

We gaan lopend op zoek naar de uitgekozen pizzeria maar 

die is vanwege vakantie gesloten. Dus maar aan de 

overkant naar de kebabzaak die ook heerlijke pizza 

verkoopt. 

Na de pizza een korte wandeling gemaakt door de buurt en 

ontdekken dat we heeeeeeeeeel goedkoop gebruik kunnen 

maken van de tram. Dat gaan we morgen doen. Nu al leuk. 

Albert is nog nooit eerder in een tram geweest.  

Bij het hotel nog een drankje en hup naar bed. André en 

Ilonka doen de administratie. 

                         



 

 

                

                                                  

                    

 

                               

                                 



 

 

 

Op de achtergrond zien we de Moezel. Een mooie plek om 

even de benen te strekken en onze lunch te gebruiken. 

 

 

                  

Het smaakte prima allemaal. 

 

 



 

 

Donderdag 25 juli 2024 Straatsburg 

 

Opstaan, wel een beetje vreemd geslapen, ander bed, 

warmer dan thuis, en ook andere geluiden. Maar tijdens 

het Franse ontbijt is iedereen vrolijk en heeft zin in de dag. 

Gisteravond ontdekten we dat we met een dagpas heel 

Straatsburg door kunnen. Dat scheelt weer in het zoeken 

naar parkeerplaats in het centrum. Dus na het ontbijt met 

zijn allen met de tram.  

Voor Albert was dat de allereerste keer. Hij vond het 

geweldig.  

We hadden besloten om eerst een interactief museum te 

bezoeken. Was erg leuk en heel bijzonder. Nathan en Henri 

kregen een mooi kapsel via een bepaald computer 

beeldscherm. 

We hebben erg moeten lachen.  

Na het museum een heerlijk broodje gegeten en hop weer 

in de tram. Kaartjes gekocht voor een boot excursie op het 

kanaal de ill die helemaal door Straatsburg stroomt. 

Daphne heeft bij de beroemde kathedraal ook een hele 

mooie portemonnee gekocht van kurk.  

We zijn ook in de Kathedraal geweest. Erg mooi. Albert 

heeft een kaarsje aangestoken voor zijn broer, Henri voor 

de mensen uit zijn woongroep en Nathan heeft er ook 

eentje aangestoken.  

Nu nog op naar de beroemde klok in de kathedraal. Super 

groot en super mooi. 

Aan het eind van de dag hebben we heerlijk gegeten in 

een leuk restaurant Gruber in het centrum van de stad. 

Pflamkuchen was favoriet. Eén hele dunne soort pizza met 

van alles erop wat je maar wilde.  

Op tijd naar bed want morgen reisdag naar Italië. 

 

 

 



 

 

  

   



 

 

 

   

 

 



 

 

          

 

                      

 

 



 

 

 

     

                      

        Flammkuchen, heerlijk zitten smullen. 

 

 

              



 

 

Vrijdag 26 juli reisdag richting Italie. 

We zitten allemaal vroeg aan het ontbijt zodat we lekker 

bijtijds de bus in kunnen op weg naar Bella Italia. Na het 

ontbijt checkt Ilonka de kamers op vergeten spulletjes en 

wachten we even op de dames die nog even ‘damesdingen’ 

moeten doen. Daarna hup in de bus. Ilonka zit achter het 

stuur en rijdt heel soepel Straatsburg uit. Maar ach nee, 

toch wel een aantal files onderweg. En best wel lange 

tunnels die erg saai zijn. Maar dan eindelijk de grens over 

naar Italie en dat weer zonder paspoortcontrole waar 

Albert zich toch wel op verheugd. In Italie verschijnt het 

Comomeer al snel in beeld en rijden we door fantastisch 

mooie dorpjes en natuur richting Domaso waar we de 

komende dagen zullen verblijven op camping Villagio 

Paradiso. Aangekomen checkt André ons in en verdelen 

we de appartementen. Ziet er super uit. De jongens 

trekken meteen hun zwembroek aan om het water in het 

zwembad te testen. Het is warm weer, 28 graden dus een 

plons in het water is erg aangenaam. In de avond gaan we 

in het dorp lekker uit eten. Verse pizza. We zitten vlakbj de 

pizza oven dus kunnen goed zien hoe de pizza gemaakt 

wordt. Aansluitend eten we nog een ijsje bij de ijscoboer, 

een traktatie van de pedicure van André. Super. Het 

smaakt heerlijk. 

 

 



 

 

 

 

 

                                        



 

 

 

Zaterdag 27 juli  relaxdag. 

Het ontbijt is tussen 09.30 en 10.00 uur. Dus Henri komt 

uiteindelijk om 10.10 aan wandelen. Hij houdt van 

uitslapen. Daar is het ook vakantie voor. 

Ilonka en André hebben buiten in de tuin de tafel gedekt, 

maar dan gaat het wat druppelen. Dus maar naar binnen. 

Eenmaal binnen is het weer droog maar we blijven binnen. 

Om 11.30 drinken met z’n allen koffie in de bar van de 

camping en besluiten we om te gaan winkelen bij de 

supermarkt want die sluit om 13.00 uur. 

Leuke bezigheid winkelen in een supermarkt met zijn 

allen. Iedereen koopt wat en we doen ook boodschappen 

voor het avondeten en de komende ontbijtjes. 

Terug op de camping vrije tijd om te zwemmen en te 

zonnen.  

Ilonka en André hebben zich aardig uitgesloofd om een 

hartstikke lekker koud en warm buffet neer te zetten. Het 

buffet bestond uit pasta salade, salade, brood met 

toppings , kaas, kipnuggets en frisdrank. 

Als dessert was de keuze vruchtenyoghurt of mandarijn.  

Een heerlijke maaltijd, vooral als het zo warm is. Na het 

eten even met z’n allen opruimen en afwassen en tijd voor 

zichzelf. Afgesproken om elkaar weer in de bar van de 

camping te zien voor een drankje. Daarna weer heerlijk 

slapen. 

 
  

    



 

 

Zondag 28 juli Rondje Comomeer. 

Om 09.30 uur staat het ontbijtbuffet weer klaar. 

Gisteravond hebben we besloten het programma om te 

draaien vanwege het warme weer. Vandaag wordt een 

rondje rond het Como meer en dinsdag gaan we naar 

Milaan. Milaan uit het programma skippen is geen optie. 

Dus rustig ontbijten en Ilonka haalt spullen voor de lunch 

om te picknicken langs het Comomeer. Na de koffie 

vertrekken we rond 12.00 voor de rondrit. Ergens langs het 

Comomeer ligt Villa Carlotte. Daar kan je in een park 

picknicken met een schitterend uitzicht op het meer.  

Nou parkeren is kats onmogelijk dus rijden we door naar 

de plaats Como en picknicken in een leeg park in de 

schaduw van grote bomen. Nathan probeert de glijbaan 

uit. 

Terug naar de camping en iedereen doet zijn eigen ding. 

Zwemmen in zwembad of het meer of een Italiaans dutje.  

Het is warm. 

Kevin en Thomas vermaken zich geweldig op een surfbord 

met een peddel.  

We chillen bij het restaurant en eten daar uiteindelijk 

hamburgers, frites, lasagne, sla en voor Nathan pizza. Een 

prima maaltijd voor zo’ n hete dag. 

 

                     
                                    



 

 

   

 

 

                          

 

Lekker chillen, zwemmen, suppen en verkoelende 

drankjes. 

 

                             



 

 

Maandag 29 juli Zeilen. 

Na weer een warme nacht maar toch goed geslapen heeft 

André weer perfecte eitjes gekookt. Ilonka en Kevin 

hebben verse broodjes gehaald en daarna hebben we 

gezamenlijk heerlijk ontbeten. Vandaag rijden we naar de 

plaats Bellano waar we gaan zeilen.  

Spulletjes bij elkaar zoeken, Ilonka start de bus en here 

we go.     

Aangekomen bij de zeilschool laden we spullen uit en 

zorgen Ilonka , Thomas en Albert dat de bus ergens 

geparkeerd kan worden. En ja, een plekje vlakbij. Ilonka 

had niet genoeg muntjes , maar Albert had nog wat losse 

euro’s dus……we waren gered. We konden de parkeerplek 

betalen dankzij Albert. Later heeft Albert zijn geld netjes 

teruggekregen  

Bij de zeilschool hadden we een heerlijk plekje in de 

schaduw van een boom. Waar we lekken konden zitten. De 

groep werd in tweeën gesplist.  

Keven, Albert en Thomas gaan met Ilonka en de 

instructeur zeilen. Daphne, Nathan en Henri gaan met 

André en zeilinstructeur mee.  

We gaan om de beurt. Het is best een beetje spannend. Er 

stond een geode wind om te zeilen. Zo goed dat de 

zeilboot helemaal schuin ging. Dat was erg leuk en gaaf. 

Iedereen mocht een keer de boot besturen. Allebei de 

groepen hebben een uur gezeild.  

Daphne kon goed sturen want haar opa heeft een zeilboot 

gehad.   

We zijn teruggereden naar de accommodatie, waar Ilonka 

en Daphne heerlijk voor de groep hebben gekookt. 

Gebakken aardappeltjes, sperzieboontjes en een kip 

cordon blue met sla stonden op het menu. Als dessert had 

Daphne een heerlijk chocoladetoetje uitgezocht. Gesmuld 

hebben we. En dat koken was best een ding in twee 



 

 

verschillende appartementen. Hulde voor Ilonka en 

Daphne. 

De heren hebben als dank alles afgewassen. Nog even een 

drankje in de campingbar en snel naar bed. Morgen staat 

Milaan op het programma daar verheugen we ons allemaal 

op. 

        

                      

 

We hebben er zin in. Hijs de zeilen maar. 

 



 

 

 

 

        

 

En snel dat we gingen.  



 

 

            

 

 



 

 

Dinsdag 30 juli Milaan. 

Vandaag wordt Milaan onveilig gemaakt met de 

Tendensgroep. We vertrekken om 10.00 uur na het 

gebruikelijke ontbijtbuffet richting Milaan. We gaan 

rechtsom het meer, dat is de snelste route zegt Google. 

We rijden door ontiegelijk lange tunnels naar de 

parkeerplaats Bisceglie. We parkeren vlakbij het metro 

station van de rode lijn M1. Kopen dagkaarten en zijn 10 

minuten later in het centrum van Milaan en staan onder de 

Duomo van Milaan. Een imposante kathedraal. In een heel 

chique uitziende restaurant drinken we koffie aan de bar 

voor € 15,20, dus de kosten vallen erg mee. Je kan er ook 

nog een koekje bij pakken. En op z’n italiaans aan de bar. 

We lopen langs de dom en dwalen door de koopstraten op 

zoek naar de fan shop van AC Milan. 

Die vinden we en Thomas en Henri schaffen mooie shirts 

aan. Wat zijn ze blij. Thomas trekt hem gelijk aan. 

We lunchen op een prima plekje in een zijstraatje van de 

boulevard. 

We slenteren terug naar de Dom en Daphne en Ilonka 

verdwenen een winkel in. Daphne heeft een heel mooi 

leren handtasje aangeschaft voor een uitverkoop prijsje. 

We gaan met de metro naar het San Siro Stadion en krijgen 

een rondleiding door de kleedkamers van Inter en AC 

Milaan. We kijken vanaf de tribune naar het veld en 

bezoeken het museum. 

Indrukwekkend stadion waarin twee clubs uit Milaan 

spelen. 

Met de bus keren we terug op het parkeerterrein en 

vertrekken richting Domaso. Onderweg besluiten we dat 

we het best kunnen eten in Domaso en doen dat in het 

restaurant naast de camping. Koffie op het strand om 

afscheid te nemen van Francheska en dan is het de koffer 

pakken en het bed in. Morgen 8.30 ontbijten en naar Tirol !! 

 



 

 

 

  Metro in Milaan. 

 

    



 

 

    Kopje koffie 

     

  



 

 

      

En aan het eind van een 

geslaagde dag heerlijke pizza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Woensdag 31 juli reisdag naar Oostenrijk 

De meesten hadden gisteravond hun koffer al ingepakt dus 

konden we redelijk rustig ontbijten en de koffers bij de bus 

verzamelen. Thomas heeft alle koffers en keukenspullen 

efficiënt in de bagageruimte van de bus gezet. De laatste 

afwas werd gedaan en er bleef nog wat tijd over om koffie 

te drinken bij onze strandtent. Het meer zag er 

aantrekkelijk uit om nog een potje te zwemmen maar we 

konden ons inhouden.  

Alle sleutels werden ingeleverd en na twee bakkies en 

hartelijk afscheid van Francheska zijn we vertrokken. 

We zijn door een prachtig landschap eerst weer naar 

Zwitserland gereden en zijn zonder grenscontrole door 

gereden. Ilonka moest flink sturen om alle 

haarspeldbochten te nemen. Dat deed ze vakkundig. 

Bovenop de Majolapas zijn we gestopt om te genieten van 

een magnifiek uitzicht. Maar ook van koffie met taart. 

We hebben onze weg vervolgd en vielen van de ene 

verbazing in de andere. Wat een prachtige omgeving langs 

de Silbersee. Hoge zilverkleurige bergen met op de toppen 

nog sneeuw. Of zoals Thomas suggereerde leeggespoten 

blusapparaten. 

Ook de Oostenrijkse grens konden we oversteken zonder 

controle van de paspoorten.   

Bij een benzinestation hebben we een lekker broodje als 

lunch gegeten,  

Het was toen niet ver meer naar Huize Talblick in 

Hainzbergen. Via een smal steil weggetje zijn we 

aangekomen. Eén prachtig huis met dito uitzicht. De vijf 

slaapkamers werden ingedeeld en hebben ons 

geïnstalleerd. Koffie zetten is nog even leren met een 

filterkoffiemachine maar het lukt. 

 

 

 



 

 

We zijn 1200 meter (20 minuten) de berg afgewandeld naar 

het restaurant ????. We hadden gereserveerd en kregen 

een plekje op het balkon met weer een weergaloos 

uitzicht. 

De Wiener schnitzel was favoriet. Toen we bijna klaar 

waren begon het te spetteren en hebben we besloten 

terug te lopen naar huis. De serveerster bood aan voor ons 

een taxibusje te bellen en dat heeft ze gedaan. Op die 

manier konden we droog naar huis komen. De bus stond 

pal voor de ingang, naar de bus lopen en instappen, en 

toch was iedereen kleddernat. De taxichauffeur bracht ons 

veilig naar het huis en daar uitstappen en rennen naar de 

voordeur. 10 meter hard lopen naar de ingang en iedereen 

was ZEIKNAT. 

Wat hebben we daarover in de gang hard staan lachen. 

Stel je ook voor 8 van die regen druipende mensen is 

natuurlijk grote hilariteit. Maar ja het is maar water en we 

zijn veilig thuis.  

Afdrogen en droge kleren of pyjama aan kopje koffie erbij 

en de wereld ziet er gelijk weer anders uit. Wat een 

avontuur. Tevreden zijn we ons bed op gaan zoeken. 

 

             

 



 

 

   

   

Volop genieten!!! 



 

 

Donderdag 1 augustus Rodelen 

Het ontbijt is om half tien en er is alleen maar zoet beleg. 

Niemand die dat erg vind. Dan rijden we naar de 

rodelbaan. Die blijkt naast de kabelbaan te liggen. 

Ilonka en Albert durfden samen wel het avontuur aan te 

gaan.  En Daphne wil dat ook wel beleven. Dus eerst Ilonka 

en Albert in de wachtrij van ongeveer 3 kwartier.  

Ondertussen haalde André kaartjes voor de kabelbaan.  

Als Ilonka en Albert terugkeren hebben zij een hele leuke 

rodelbaan rit gemaakt. Wat een snelheid. 

André besluit dan om samen met Daphne het rodelbaan 

avontuur aan te gaan.  

Ilonka gaat met de rest vast met de kabelbaan naar de top 

van de berg.  

Daphne gilt het af en toe uit van plezier tijdens de bochten 

in de rodelbaan.  

André probeert de snelheid soms wat af te remmen. Dat 

lukt niet altijd, maar we komen veilig weer beneden. 

Daphne en André nemen ook de kabelbaan naar boven. 

Onderweg horen we het water van de watervallen naar 

beneden kletteren. André en Daphne ontmoeten de rest 

van de groep bij de Flintersee, ondanks dat ze eerst 

verkeerd lopen.   

Er is gewacht met drinken. We lunchen op de top met 

broodjes wurstl, goulashsoep en panini.  

Boven op de berg zijn de uitzichten fenomenaal.  

Als het begint te spetteren dan lopen we terug naar de 

kabelbaan. Een behoorlijk intensieve klim. Maar meer dan 

de moeite waard.  

Als we weer op de grond staan vertrekken we naar Gerlos 

om een boerenmarkt te bezoeken.  

De weg naar Gerlos is spectaculair. Niet allen vanwege de 

regen maar ook van de vele haarspeld bochten. Het blijft 

honden en katten regenen en volgens buienradar blijft dat 

ook nog wel even zo. We besluiten inkopen te doen bij een 



 

 

supermarkt. De groep wil vanavond voor André en Ilonka 

koken. Nathan, Daphne, Kevin, Thomas, Albert en Henri 

krijgen geld van André om inkopen te doen. André en 

Ilonka mogen niet weten wat zij gaan koken.  

Zij doen inkopen voor het huishouden.  

Thuis wordt de keuken hermetisch afgesloten en gaan ze 

met z’n allen aan de gang. 

Om 19.00 uur mogen André en Ilonka aan tafel 

plaatsnemen voor de maaltijd. 

De tafel is heel chique gedekt met glazen voor een wijntje 

en een biertje. Pommes parisien, verse worteltjes en drie 

soorten worst en ook nog komkommer.  

André en Ilonka staan versteld wat de groep heeft 

gepresteerd.  

Het smaakt allemaal voortreffelijk en als toetje fijn 

gesneden appel en perzik en meloen.  

Koffie met een koekje na is een mooie afsluiting van weer 

een fantastische dag.  

   

  



 

 

      

           

 

Lol in de kabelbaan!! 



 

 

Vrijdag 2 augustus, Mayerhofen 

Onze derde dag in Oostenrijk. We hebben goed geslapen 

met zijn allen en het zonnetje begint door te breken. Om 

9.00 uur zitten we met z’n allen aan de ontbijttafel. 

Heerlijke Oostenrijkse semmeltjes en andere lekkernijen. 

André en Ilonka hadden ontdekt dat er een hele oude 

stoomtrein door het Zillertal rijdt. Leuk we gaan daarmee 

richting Mayerhofen om wat inkopen en souvenirtjes te 

halen. Na nogmaals goed kijken ontdekten we de kleine 

lettertjes waarin stond dat de trein niet op vrijdag rijdt. Oh 

Oh voortaan even ons brilletje opzetten . 

Maar niet getreurd er rijdt ook een boemeltreintje. We zijn 

in Ried op de trein gestapt en hebben de hele weg gratis 

gereisd naar Mayerhofen. Daar aangekomen eerst koffie 

met Oostenrijkse taart. Henri, Thomas, Andre en Albert 

hadden echte apfelstrudel met vanillesaus. Nathan, Kevin 

en Ilonka de Sachertorte en Daphne koos voor de tiramisu. 

Er kwamen wel veel wespen op die lekkernij af dus een 

aantal zijn binnen in het koffiehuis gaan zitten.  

Daar zaten ook Nederlanders waar Daphne mee aan de 

praat raakte. Ze herkende haar van het 

televisieprogramma met Gordon en zeiden : “wij hebben 

een Bekende Nederlander ontmoet.” 

Ze wilden met Daphne op de foto. Dat was erg leuk en 

Daphne moest daar erg om lachen.  

Na de koffie zijn we gaan shoppen in het dorp.  Wat is 

iedereen goed geslaagd. Albert heeft een mooie koe bel 

gekocht en Nathan een mooi blauw shirt gekocht.  

Henri heeft bekers en borden gekocht om thuis op te 

hangen. Thomas heeft 2 mooie glazen, Daphne heeft een 

pop gekocht en Kevin cadeautjes voor thuis.  

Als klap op de vuurpijl kreeg iedereen van André een mooi 

aandenken.  



 

 

Voor de lunch broodjes met DIKKE plakken ham besteld bij 

een slager en heerlijk onderaan de kabelbaan in het dorp 

op een bankje opgegeten.  

Nu weer terug naar het treintje en op naar ons huis. 

Lekker nog op het terras van ons huis een drankje met 

chips. André Ilonka hebben vanavond gekookt. 

Lekker, een kippensoepje en daarna pannenkoeken met 

spek. Iedereen heeft heerlijk gegeten. 

Moe maar voldaan zocht iedereen zijn bedje op. 

Welterusten  

  

           
 
 
 
 

 



 

 

     

                 

En de pannenkoeken smaakte heerlijk!          

Presentjes van André. 



 

 

Zaterdag 3 augustus Goudmijn 

Volgens buienradar zou het rond 11.00 opknappen en mooi 

weer worden om te gaan zwemmen. Niet dus. Buienradar 

is in Oostenrijk ook niet te vertrouwen. We besluiten naar 

de Goudmijn te rijden. Er is om 12.00 uur een rondleiding 

door de mijn.  

We kopen kaartjes en stappen in een treintje. We rijden 

eerst naar een kapel die door de mijnwerkers is gebouwd. 

Ze gingen voor het werk eerst naar de kerk om de zegen te 

vragen voor een veilige thuiskomst. Het is een prachtige 

kapel met hele mooi beschilderingen. De kerk is wel vaak 

gerestaureerd. Ilonka vertaalde alles wat de gids in het 

Duits aan ons vertelde.  

Daarna zijn weer in het treintje gestapt en naar de ingang 

van de mijn gereden.  

Bij de ingang moesten we een gele helm op doen en een 

gele regenjas aan doen. Dat bleek hard nodig. We zijn de 

mijn ingegaan en moesten bukkend door hele smalle 

gangen waar André een paar keer zijn hoofd heeft 

gestoten. Gelukkig deed de helm zijn werk. 

Toen we op een open plek kwamen heeft de gids uitgelegd 

hoe de mijnwerkers hun werk moesten doen. Dat was 

zwaar werk. Mijnwerkers werden niet ouder dan 35 jaar.  

We hebben toen een trap beklommen van in totaal 50 

houten treden die Albert met gemak op kon lopen. Op de 1e 

verdieping hebben we een videofilm bekeken. Na de film 

klommen we naar de tweede verdieping en daar werd een 

stuk mijnwand opgeblazen. Dat was best spannend. 

Door weer een nauwe en lage gang kwamen terug in de 

ruimte waar we onze kleding en helmen terug konden 

leggen. Met het treintje zijn we weer teruggebracht naar 

het beginpunt. Daar hebben we uitleg gekregen hoe de 

Oostenrijkse bergkaas wordt gemaakt, 

Kevin, Daphne, Ilonka en André hebben kaas gekocht. 

Albert heeft spek gekocht. 



 

 

In het restaurant hebben we broodje wurstl en tosti 

opgepeuzeld.  

We zijn naar Gerlos gereden voor poen en plakjes kaas.  

Onderweg naar huis zijn Daphne, Kevin, Nathan en Albert 

uitgestapt om de jam langs de weg te kopen. Zij zijn 

lopend naar huis gelopen.  

 

    

                      

Best spannend in de mijn. 

 



 

 

Zondag 4 augustus Reisdag 

Vandaag rijden we naar Würzburg in Duitsland. Onze 

laatste bestemming van deze reis. Alle koffers in de bus. 

Thomas is echte een topper, hij krijgt alles netjes in de 

bus. Dag Oostenrijk, we hebben genoten. Na een aantal 

uurtjes komen we aan bij ons hotel aan de rand van 

Würzburg. Super mooi hotel. Kamers worden verdeeld en 

even beetje opfrissen en dan lekker eten bij de Italiaan die 

tegenover het hotel zit. Dat wordt smullen. Na het eten 

zoekt iedereen zijn/haar kamer op en kruipen we heerlijk 

onder de wol. De twee dames, Daphne en Ilonka, waren 

nog wel ff aan het geinen en lachen. Zelfs Thomas en 

Kevin hebben ons gehoord. HIHIHIHIHIHIHIHI. 

 

 

      

 Eet smakelijk. 

 

 



 

 

Maandag 5 augustus 2024 

Het ontbijtbuffet was net als het hotel erg goed. Je kon zo 

veel eten als je wilde en zo vaak als je wilde langs het 

goed gevulde buffet lopen. Dat was een top begin van de 

dag.  

Met de bus zijn we toen naar het centrum van Würzburg 

gegaan en na even zoeken vonden we al snel het 

toeristentreintje en konden om 12.00 uur nog mee voor de 

rit door de binnenstad.  

Er werden allerlei wetenswaardigheden over de stad 

verteld alleen dat was in het Duits.  

Voor zover het mogelijk was heeft Ilonka dat vertaald.  

Nathan en Daphne waren erg moe en vielen tijdens de rit 

in slaap. Na de deze leuke rit zijn we de tuin ingelopen van 

de Residentie.  

Eén groot kasteel met een enorme tuin, net als in 

Versailles.  

André, Kevin, Nathan en Daphne hebben het kasteel van 

binnen bezocht. Eén gigantisch groot gebouw met 

ontiegelijk veel kamers. We hebben foto’s gemaakt onder 

andere bij het bed van Napoleon. Eén groot bed van wel 2 

bij 2 meter, terwijl napoleon eigenlijk maar een klein 

mannetje was. We hebben ook foto’s gezien dat Würzburg 

in de oorlog compleet is vernield.  

Ongelofelijk hoe deze stad weer helemaal is opgebouwd. 

Na dit bezoek zijn we nog gaan shoppen in Würzburg en 

zijn naar de oude romeinse brug gelopen.  

Het is de gewoonte om op de brug een glas te drinken en 

dat deden ook honderden toeristen. Wij konden niet 

achterblijven en hebben onder de brug op een terras een 

glaasje fris, bier of wijn gedronken.  

Na wat omzwervingen vonden we een leuk gasthaus waar 

we erg lekker hebben gegeten.  

Wij zijn door buslijn 12 weer teruggebracht naar ons hotel, 

waar iedereen snel naar zijn kamer ging. André en Ilonka 



 

 

hebben nog een afzakkertje gedronken in het café 

tegenover het hotel. 

Daarna was het al rap controleren of de koffers gepakt 

waren. De laatste nacht en morgen het laatste ritje naar 

huis. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Even een groepsfoto 

 



 

 

 

 

 



 

 

                

Proost op een geweldige 

vakantie. Lekker wezen eten en vroeg naar bed want 

morgen de laatste rit richting huis.  

 

 



 

 

Lieve Daphne, Thomas, Kevin, Nathan, Albert en Henri. 

 

Wat hebben André en ikzelf een fantastische reis met jullie 

mogen maken. We sluiten jullie in ons hart. Een super 

leuke groep en stuk voor stuk kanjers. 

 

Wij hopen jullie zeker nog tegen te komen op andere reizen 

van Tendens Vakanties. 

 

Dank jullie wel voor de mooie, spannende, culinaire en 

vooral een memorabele reis. 

 

Een hele lieve groet. 

André en Ilonka 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 


